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JOËL DENNEBOOM,05-02-1876 Zwolle - 03-12-1942 Auschwitz 

 

Joël Denneboom was het 2e kind, de oudste zoon van Joseph Mozes Denneboom en Ester 

Bollegraaf. Hij werd geboren op 5 februari 1876, ’s morgens om half 8 in de 

Drietrommeltjessteeg in Zwolle. Hij was de oudere broer van mijn overgrootvader Karel. 

Joël werd pakhuisknecht, melkventer en koopman in lompen en trouwt op 21 maart 1900 in 

Amsterdam met zijn nichtje Betje Bollegraaf. Betje’s vader en Joël’s moeder zijn broer en 

zus. 

Betje is geboren in Slochteren en is 9 jaar ouder dan Joël. 

Joël en Betje wonen in Zwolle op de volgende adressen: Achter de Broeren, Nieuwstraat en 

Steenstraat 22 A. 

Tussen 1901 en 1907 krijgen 6 kinderen die slechts enkele uren leven. Wellicht is de relatie 

neef en nicht hier debet aan. 

Op 12-08-1924 overlijdt Betje in Zwolle. 

Joël trouwt op 18-02-1926 met Carolina van de Woude, geboren op 14 augustus 1873 te 

Franeker. Joël en Carolina gaan op 05-02-1926 in ondertrouw, de 50e verjaardag van Joël. 

Carolina is dan 52 jaar. Zij wordt in de familie (tante) Lien genoemd. Bij Joël en Carolina 

verblijven veel Joodse mensen, wellicht kostgangers. 

Carolina overlijdt op 17 oktober 1941 op 68 jarige leeftijd. Joël blijft alleen achter op het 

adres Steenstraat 22 A, het pand dat vandaag de dag nr 28 is, Joël wordt van hier 

gedeporteerd naar Westerbork en Auschwitz, waar hij op 3 december 1942 wordt 

omgebracht. 

Helaas weet ik van Joël’s leven geen details, mijn opa was heel gesloten over de oorlog. Wel 
heeft opa mij alle namen van zijn ooms en tantes gegeven, toen ik daar om vroeg. Opa gaf 
aan dat Oom Joël en tante Lien lieve mensen waren. 


